
Lukaskerk Den Haag

Aswoensdag 14 februari 2024

viering van stilte, lied en gebed

Keer je om

We zingen  we  uit  het  Liedboek,  zingen  en  bidden  in  huis  en  kerk,  tenzij
anders aangegeven

BINNENKOMST IN STILTE - PIANOSPEL

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN, terwijl wij zingen LB 458 a en b

DREMPELGEBED

V   Gezegend bent Gij, Eeuwige, onze God,
     die het licht over ons doet opgaan
     en weet hebt van onze duisternis.
     Gij hebt ons deze dag geschonken
     en gaat met ons mee door de nacht.
A   Dat wij ontdekken hoe Gij met ons bent -
     in licht en donkerheid.  Amen.

ZINGEN: Kyrie voor de veertigdagentijd
tekst  Wim van der Zee, melodie LvdK(1973) 195



SCHRIFTLEZING: Jesaja 58: 6- 12 

ZINGEN: LB  992

VUUR
de palmtakjes van vorig jaar worden verbrand

PIANOSPEL

SCHRIFTLEZING: 2 Korintiërs 5:20- 6:10

ZINGEN: LB 932 Rust nu mijn ziel 

SCHRIFTLEZING: Matteus 7: 7 - 12

ZINGEN:LB 833

HET TEKEN VAN DE AS

INLEIDING

GEBED

(voor wie wil) ontvangen askruisje: Vertrouw je toe aan Gods barmhartigheid

GEBEDEN: Zingen: verzameld Liedboek 658  Gij die de stomgeslagen mond 
verstaat 





Gebeden bij de kaarsenboom, na elke drie beden zingen we ZZZ 112

ONZE VADER

ZEGENBEDE- Theresa van Avila
Laat niets je verwarren, niets je verschrikken, alles gaat voorbij. God 
verandert niet, geduld overwint alles. Wie op God vertrouwt zal niets 
ontbreken. God alleen is genoeg. 

ZINGEN: LB 900

V: In ons hart en in ons huis 
A: de zegen van God. 
V: in ons komen en in ons gaan 
A: de vrede van God. 
V: in ons leven, op onze zoektocht 
A: de liefde van God 
V: Bij het einde en nieuw begin 
A: de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. 
Amen


